
  

Monumenten herinneren ons aan het verleden

4 mei 2014

Hoog-Keppel

Monumentenweg

Monumentzuil ter herinnering aan de vervolgden in Nederland en de 

burgerslachtoffers. Ontworpen door Pieter Starreveld en onthuld in 

1948.

75 jaar vrijheid

  

Rha, monument voor de geallieerde militairen, de Canadese Queen's Own Rifles

  

Hengelo Raadhuisstraat 20 

Beeld ter herinnering aan de vervolgden in 

Nederland en de burgerslachtoffers. 

Het beeld is gemaakt door Peter Roovers en op 

31 augustus 1951 onthuld.

Zelhem Hengeloseweg

Beeld ter herinnering aan de geallieerde 

militairen en de burgerslachtoffers. 

Het beeld is ontworpen door Betsy Thoden van 

Velzen.   

Hengelo Synagogestraat Gedenkmuur, onthuld in 1979

Vorden Emmaplein Vrouw met Vlag

 door Willem Reijers, onthuld op 5 mei 1949


